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Agenda 
 

vr 22-09-2023 Bredevoort Schittert    (Zie: Van de bestuurstafel)  

za 23-09-2023 Bredevoort Schittert (Zie: Van de bestuurstafel) 

vr 03-11-2023 Optreden in “de Bettekamp” in Varsseveld 

za 16-12-2023 Kerstsamenzangavond in de “Zuiderkerk” met  

medewerking van popkoor "Friends" uit Lichtenvoorde 

za 23-12-2023 Kerstsamenzangavond in de Jacobskerk in Winterswijk 

ma 29-01-2024 Optreden in "de Pronsweide" in Winterswijk 
 

 

Van de bestuurstafel  
Normaal wordt de bestuursvergadering 

altijd de 2e dinsdag van de maand 

gehouden. Deze maand was dit een week 

eerder. Diverse bestuursleden konden de 2e dinsdag niet. Dus zodoende dit keer 

een week eerder.  

Dit kwam ook wel goed uit, omdat het optreden bij Bredevoort Schittert in 

Bredevoort er eigenlijk vrij onverwachts tussen is gekomen. En ook dat soort 

optredens moet je als bestuur zo goed mogelijk voorbereiden. 

Wij zorgen ervoor dat wij allemaal op vrijdag 22 september 2023 om uiterlijk 

19.45 uur aanwezig zijn bij de ‘St. Joriskerk’ op de markt in Bredevoort. En wij 

zijn dan gekleed in zwarte broek, zwart overhemd. rode pochet, zwarte sokken 

en zwart gepoetste schoenen. 

Onze optredens zijn dan om 20.00 uur en om 20.45 uur en tot slot om 21.30 uur. 

Dit optreden is dus in de kerk. 

Op zaterdag 23 september zijn we opnieuw om uiterlijk 19.45 uur in Bredevoort 

en dan op 't Zand. Dan treden we daar op in de buitenlucht. 



Onze optredens zijn dan weer op dezelfde tijd als vrijdag, alleen gaan we dan 

anders gekleed. We verschijnen dan allemaal in onze eigen vrijetijdskleding.  

Het is niet de bedoeling dat we dan een dikke winterjas dragen.  

Hoe we moeten handelen bij de entree van "Bredevoort Schittert", is op dit 

moment nog niet bekend. Maar dat horen jullie nog wel. Ook worden er bij de 

optredens flyers uitgedeeld, waarin verteld wordt, dat we voor de kerst twee 

zangkerstavonden verzorgen. We geven dan de mogelijkheid aan, dat mannen 

op projectbasis mee kunnen oefenen en ook mee kunnen doen aan deze 

avonden. 

Misschien zijn er enkele van jullie partners bereid om deze dan uit te delen. 

Vrijdagmiddag 3 november verzorgen we een optreden in "de Bettekamp" te 

Varsseveld. De tijd is nog niet bekend. 

En dan gaan we richting de kerst. We verzorgen dit jaar weer net als vorig jaar 

een kerstzangavond. Dit keer in de Zuiderkerk op zaterdagavond 16 december. 

Dit in tegenstelling met eerder aankondiging, toen was er sprake van de Oude 

Helenakerk. Dit jaar werkt het popkoor "Friends" uit Lichtenvoorde mee. 

Zoals ik al meldde, geven we ook dit jaar mannen de mogelijkheid om mee te 

oefenen en te zingen voor de kerstzangavonden. Dit doen we door middel van 

een artikel in Aalten Vooruit. 

Dit jaar willen we ook een Kerstzangavond organiseren in de Jacobskerk in 

Winterswijk. Dit is op zaterdagavond 23 december 2023. Het is nu nog niet 

bekend wie daar nog meer aan meewerkt. 

Maandag 29 januari 2024 treden we op in ‘de Pronsweide’ te Winterswijk. 

Je ziet het, voorlopig weer genoeg activiteiten. 

Jullie hebben inmiddels allemaal bericht gehad over de repetitie ruimte. 

We gaan dus nu a.s. maandag 11 september als proef repeteren in gebouw 

‘Elim’. Wat of waar we dit in de toekomst gaan doen is nu nog niets over te 

zeggen. 
 

Namens het bestuur,  

Ad Doornink 

 

Gezellige start van het nieuwe zangseizoen 
Hoewel de naam van de plaats, waar de 

barbecue dit jaar op 26 augustus was 

georganiseerd, weinig hoop geeft op een 

succesvol nieuw zangjaar, maakt de keuze 

wel duidelijk, dat ons koor een bestuur 

heeft dat niet bang is voor de toekomst:  
 

Het begon een uur eerder dan normaal, 

omdat na ons feestje een volgend partijtje 

geboekt stond. Het weer was uitstekend 

voor de ca. 60 aanwezigen die zich 

zichtbaar vermaakten. Als je elkaar een aantal weken niet hebt gesproken dan 

valt er natuurlijk heel wat te vertellen. 

  



Aan de levendige discussies werd ook 

deelgenomen door een aantal niet-leden 

die gehuisvest bleken te zijn onder de 

overkapping aan de achterkant van het 

terras: Een zwaluwenpaar, dat af en aan 

vloog om de twee kinderen te voederen 

die daar boven de hoofden van de 

zangers geboren waren. Hoewel er 

niemand geraakt werd was het wel 

oppassen geblazen als een zwaluwjong 

een poepje liet vallen, hetgeen nogal eens gebeurde. 
 

Martin Meijer heette, in verband met de afwezigheid van Jan Bongen, iedereen 

van harte welkom en in het bijzonder onze nieuwe dirigent Mathijs Dubbeldam, 

die sedert april ons koor leidt. Pianiste Yvonne Beeftink moest op  deze avond 

verstek laten gaan in verband met een verblijf in Amerika. Door het grote aantal 

activiteiten dat er in onze regio op deze datum door allerlei groepen bleek te zijn 

georganiseerd, moesten diverse leden en hun aanhang soms voor een andere 

bijeenkomst kiezen. Maar dat is nu eenmaal niet te voorkomen.  
 

Een feestelijk onderdeel was ook het 

toespreken en huldigen van een aantal 

leden t.w. Wim Geurink en Dick 

Wikkerink die 50 jaar lid van het 

ACM waren. Verder waren de leden 

Wim ter Horst, Jan Bongen, Arnold 

Rots en Ad Doornink 12 ½ jaar lid 

van het koor. Van deze leden waren 

Arnold en Jan zaterdag afwezig. 

Het was jammer dat er geen 

microfoon aanwezig was waardoor de 

toespraak niet door alle aanwezigen gevolgd kon worden. Het plezier was er niet 

minder om. 
 

Dankzij de vele activiteiten die ons koor 

al jarenlang heeft georganiseerd, zoals in 

het verleden papieracties en nu door de 

inzet van  verkeersregelaars, was de 

gehele barbecue met alles erop en eraan 

geheel gratis voor alle leden en hun 

aanhang. Het behoeft geen betoog, dat 

dit feit zeker een extra aanleiding was 

om volop te genieten van drankjes en 

ook van de hapjes van de barbecue. 
 

Het was in een oogwenk 18.00 uur toen Elvis Presley en zijn band 

binnenkwamen en het podium voor de volgende party begonnen 

op te bouwen. Voor ons het eind van een gezellige start! 

Jan Hartemink  



Ik geef de pen door aan……..? 
 

Hallo allemaal, 
 

Ik kreeg het verzoek om iets van mij zelf aan jullie toe te vertrouwen, voor zover 

jullie dat nog niet weten. 

Om te beginnen: Ik ben geboren in het mooie plaatsje Dinxperlo als de derde 

telg van 5. Zoals het in de meeste gezinnen het geval is, moet je na een paar jaar 

ook naar school. Eerst naar de lagere school van meester Hazenberg en daarna 

naar de lagere landbouwschool van meester Rikkers op Sinderen. 

Niet dat ik boer wilde worden, maar gewoon om aan de leerplichtjaren te 

voldoen. Ik moet er wel bij vertellen dat ik op de boerderij geboren ben. 

Maar aangezien dat ik niet zoveel had met al dat vee en het vele werk, zocht ik 

toch wat anders. 
 

Eerst even wat anders. Zoals te doen gebruikelijk in een gezin moet je de ouders, 

in hun doen en laten een beetje volgen. En laat dat nu net muziek en zang zijn. 

Mijn moeder zong als sopraan bij het toenmalig Chr. Gemengd Koor Amicitia 

en mijn vader was medeoprichter van het Heurns Mannenkoor en later van het 

mannenkoor Con Spirito. Ook is hij jaren voorzitter van Chr. Muziekvereniging 

Psalm150 geweest. 
 

Het laat zich dus raden de wij als kinderen de muziek en zang met de paplepel 

ingegeven kregen. Ik ben dus vanaf mijn 14e bij, zoals dat heette, bij ‘de Psalm’ 

lid geweest, en vanaf mijn 16e bij mannenkoor Conspirito. En om nu aan te 

geven hoe het nu is, wij vormen nog steeds een familie kwartet. 

Mijn oudste zuster is een goede sopraan, mijn tweede zus zingt alt, mijn broer 

tenor en ik maak het compleet als bas. Tot zover het begin van mijn leven. 

Ik zocht wat anders in mijn werk en ben begonnen als bij rijder op een 

vrachtwagen bij Bruntink in Dinxperlo, maar na vier jaar moest ik in militaire 

dienst. Dus weer wat anders. 
 

En laat de militaire dienst nu het begin zijn van mij verdere leven in de muziek. 

Ik kwam terecht bij het Tamboertrompettercorps Van Heutz. Eerst in den Bosch 

en later in Nunspeet.  
 

Ik heb daar ook mijn diploma voor Tambour Maitre/instructeur slagwerk 

gehaald. Na mij diensttijd ben ik verder gegaan waar ik mee begonnen was. Ik 

werd vrachtwagen chauffeur bij Hannink in Winterswijk. Daar heb ik tien jaar  

gewerkt. Na in 1969 te zijn getrouwd en nog een paar jaar in Aalten te hebben 

gewoond, kwam ik in Winterswijk terecht. Ook weer muziek ik ben al meer dan 

50 jaar lid van Chr. Muziekvereniging Eendracht en ook sinds die tijd Lid van 

Chr. Gemengd Koor Winterswijk voorheen HZW. En ook daar alweer een 

aantal jaren voorzitter. 
 

Na Hannink werd ik koster/jeugdwerkleider bij de toenmalige Hervormde 

gemeente. Na interne problemen heb ik het grote stuur weer in de handen 

genomen nu niet van een vrachtwagen maar van een touringcar. Eerst bij 

Morren in Didam na overname bij Conexxion tour in Doetinchem en als laatste 

bij Gelderesch in Groenlo. Ik heb daar veel plezier aan beleeft, heb door de vele 



Europa reizen en veel landen doorkruist. Ik was 10 keer op de Noordkaap, was 

in Portugal, de Oekraïne en Sicilië en alles wat daar tussen ligt.  

Nog even wat over mijn gezinsleven. In 1969 getrouw met Jannie Elferink, Zij 

is helaas in 1994 overleden. Ik heb twee kinderen en drie kleinkinderen. Nu na 

al die toch wel hectische jaren ben ik dan alweer een paar jaar geland in Aalten 

bij ACM, waar ik elke maandag met veel plezier naar toe ga.  
 

Ik wens jullie alle goeds en groeten, 

Johan Klompenhouwer 

Ik geef de pen door aan Johan Hoftijzer. 

 

Felicitaties 
 

In de maand september zijn jarig: Jan Bongen, Joop Bussink,  

Wim Geurink en Dick Winkelhorst. 

 

In de maand oktober zijn jarig: Gerhard Luimes, Herman Luiten, Bram te 

Paske en Yvonne Beeftink. 
 

Dame en heren, hartelijk gefeliciteerd! 

 

Communicatie Commissie  
 

De communicatiecommissie bestaat uit de volgende leden: 

* Arnold Rots   

* Ad Doornink   

* Gerrit Oosterink 
 

Het e-mailadres van de commissie is: acm.nieuwsflits@gmail.com 

 

 
 

Bovenste rij v.l.n.r.: 

Ad Doornink, Wim ter Horst, Jan Bongen en 

Arnold Rots – 12 ½ jaar lid 

 

Onder v.l.n.r. 

Dick Wikkerink en zijn echtgenote Gerrie 

Wim Geurink en Rina Rensink 

Dick en Wim zijn 50 jaar lid 
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